
Hình Bóng Thầy Tôi 
 
Hôm nay con về thăm chùa 
Vào căn phòng cũ Thầy vừa bỏ đi 

Dáng Thầy ngồi đó nhu mì 

Bao lần con đến những khi thăm Thầy 
 
Vẫn còn đây chiếc chiếu này 
Chiếc bàn nhỏ chiếc tách đầy trà xanh 
Bây giờ khung cảnh vắng tanh 
Nhớ Thầy con sáo trên cành buồn thiu 
 
Lòng con tan nát trăm chiều 
Nhìn đâu cũng thấy xiêu xiêu dáng Thầy 
Rặng đào cũng thấy hao gầy 
Xuân này hoa nở thiếu Thầy buồn thêm 
 
Chuông chùa vẫn tiếng ngân êm 
Buồn như nghe tiếng mưa đêm âm thầm 
Dáng Thầy ngồi lặng tĩnh tâm 
Dạy con bài học giữ tâm an lành 
 
Thầy như một bậc cha lành 
Chỉ mong đệ tử trưởng thành tiến tu 
Bây giờ mãi mãi thiên thu 
Vườn thiền đá sỏi ngàn thu còn buồn 
 
Bóng Thầy in dưới trăng tròn 
Bóng Thầy đậm nét trên bồn cỏ tươi 
Hiên chùa cũng thoáng bóng Người 
Dường như chẳng khác cuộc đời tử sinh 
 
Bao lần nhịp mõ lời kinh 
Lời Thầy diễn giảng thấm tình yêu thương 
Lý vô ngã lẽ vô thường 
Dạy chúng đệ tử con đường vô ưu 
 
Công phu sớm tối chuyên đều 
Thầy quên cả chuyện uống đều thuốc thang 
Thầy hóa thân nhập Niết Bàn 
Hình Thầy in đậm trên ngàn trang kinh 
Thầy tôi Bồ Tát hiển linh 
Nhớ Thầy tôi dở Tâm Kinh tìm Thầy ... 
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